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Erediensten in februari 2025 
 

2 feb 10.00 u  Dhr. H. Nekeman 
    Inz. der gaven: Werelddiaconaat 

    Eindcollecte: Kerkbeheer 
9 feb  10.00 u  Ds. R. Slaar (in Raalte) 
    Geen dienst in Wesepe 
16 feb 10.00 u  Ds. S. Roozenboom 
     Inz. der gaven: Kerkbeheer 

    Eindcollecte: KIA Binnenlands  
    diaconaat 
23 feb 10.00 u  Mevr. R. van der Waall (HA) 
    Inz. der gaven: Werelddiaconaat 
    Eindcollecte: Kerkbeheer 
2 mrt 10.00 u  Dhr. M. Schippers/ Mevr. E. Kouters 
    Oecumenische dienst 
    Inz. der gaven: Kerkbeheer 
    Eindcollecte: KIA Zending 
 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur 
na de dienst. 
 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 
waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Wel leuk, eigenlijk 
 

 “Afgelopen week vroeg mijn buurman van 76 of ik 
zondagochtend al wat te doen had. In mijn naïviteit antwoordde 

ik dat de agenda dan nog leeg was. . ‘Mooi, dan kan je me naar 
de kerk brengen’, juichte hij, ‘want mijn rollator is stuk’. Aldus 
woonde ik voor het eerst in tijden een viering bij. Ik vond het 
stiekem best leuk”.  
 

Een citaat uit de column van Ellen Deckwitz in NRC (10-12-’24) 
Natuurlijk gaat de column nog verder – óók leuk – maar bij dit 
begin was ik al getroffen, omdat er zoveel in gezegd wordt dat 
ánders is dan ik verwachtte. Laat ik proberen het duidelijk te 
maken: Het contact met je buren, bijvoorbeeld. Je bent 43 en je 
hebt zo’n contact met je alleenwonende oude buurman dat een 
hulpvraag gesteld kan worden ‘wil je me naar de kerk brengen?’. 
Nou ja, een vraag is het niet eens echt. Je hebt gewoon zo’n 
relatie dat je dat van elkaar mag verwachten. Dat vind ik nou 
verrassend. Dat bij alle anonimiteit, die natuurlijk ook veelvuldig 
voorkomt, er ook gewoon hartelijke relaties bestaan, waar je er 
zelf plezier in hebt een ander een plezier te doen. En de veel 
besproken generatiekloof dan? Die gaat kennelijk gewoon een 
keer over. 
Wat me ook opviel is, dat ze hem dan niet alleen naar de kerk 

bréngt, maar zelf ook maar even mee naar binnen gaat. Vanuit 
mijn Staphorster referentiekader schieten er allerlei  ‘ja maartjes’ 
door mijn gedachten. “Wat is het voor kerk? Ga ik me daar niet 
een uur stierlijk zitten te vervelen? Heb ik de juiste kleren aan? 
Kleingeld bij me voor de collecte? Word ik geacht mee te zingen, 

maar ik heb helemaal geen boekje”. En ook als je geen 
Staphorster referentiekader hebt kun je je wel iets voorstellen 
van de drempels die je over moet om zomaar mee naar binnen te 
gaan. Even kwam bij me op: Is het soms een verzónnen casus, 
waar de columnist ons binnenleidt. Ik weet het niet, maar ik heb 

niet de indruk. Ik ben meer verrast over de onbevangenheid die 
eruit spreekt. Heel veel veronderstelde weerstand tegen de kerk 
bestaat allang niet meer, in ieder geval zeker niet altijd. Sommige 
medemensen staan zo ver van de kerk af, dat ze er helemaal 
geen slechte herinneringen aan hebben, als dat het saai zou zijn, 
je alleen maar stil mag zitten en het over verhalen gaat van lang 
geleden, waarbij je je nog af moet vragen ook of ze wel wáár 
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gebeurd zijn. Stiekem vond ze het best leuk. Dat woordje stiekem 
verklapt natuurlijk dat ze zelf ook wel weet dat ze niet de 
doorsnee-mening van de Nederlander weergeeft. Maar ze zegt het 
toch maar: ik vond het eigenlijk best leuk.   

Je hebt als kerk een eigen verhaal. En daar hoort eigenwaarde en 
zelfbewustzijn bij. Je hebt iets te bieden. En daar doe je soms 
iemand gewoon een plezier mee. Toen ik me realiseerde dat in die 
paar regeltjes net dít me raakte, werd ik er gewoon vrolijk van. 
Natuurlijk zelfbewustzijn – die buurman wéét waarom hij naar de 

kerk gaat en kan er, zo blijkt uit het vervolg, ook over praten; hij 
probeert het tenminste – en eigenwaarde, want bij alle keuzes die 
er in dit leven mogelijk zijn, mag ik er ook voor kiezen om 
kerkgang waardevol te vinden. Waarom zou ik me aan de rand 
opstellen? 
Zou die buurman niet juist zo’n leuke gespreksgenoot voor Ellen 
zijn gewórden, omdat hij zelf de fase van het vanzelfsprekende 
geloof voorbij was? Hij schaamde zich niet voor zijn eigen vragen, 
zo blijkt uit het vervolg van de column. Had leren relativeren, en  
vooral leren wáárderen: dingen die hem bemoedigden, troosten, 
aanstuurden, weerbaar maakten. Nee, geen díngen, ‘het was een 
persóón’.  Een persoon ‘die alles goed had gemaakt’. En daarmee 
verwoorde hij prachtig waar het om gaat: je mag er zelf zijn en 
wat te groot is, te moeilijk en onoplosbaar, dat kan er óók zijn, 
zonder dat het me wanhopig maakt. Want Hij heeft alles goed 

gemaakt. “Stiekem best leuk!”                                       
Ds. Jan Gerrit Zomer Consulent Olst) 
 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 
 
De kerkenraad vergaderde op 6 november en 18 

december. Ook op 22 januari, maar het verslag daarvan houdt u 
tegoed want dat kon niet meer mee gezien de deadline van dit 
kerkblad. 
We namen een aantal besluiten en daarnaast bespraken we veel 
lopende zaken. De begrotingen van de diaconie en van het 
kerkbeheer voor 2025 werden vastgesteld. Bij kerkbeheer 
verwachten we dat de uitgaven € 14.000 hoger zullen zijn dan de 
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inkomsten. We hopen dat de actie Kerkbalans voor dit jaar 
positief uitvalt, daarmee zouden we het tekort kunnen drukken. 
Daar staat tegenover dat in de begroting maar beperkt onderhoud 
aan de kerk staat opgenomen. De vooruitzichten op dat vlak 

maken niet vrolijk. 
Op 18 december hadden we het gesprek met de classispredikant 
ds. Klaas van der Kamp. De classispredikant bezoekt eenmaal per 
vier jaren alle gemeenten om te bespreken hoe het gaat. 
Belangrijk gespreksonderwerp was deze keer de aanvraag die we 

hebben gedaan om onze kerkelijk werker Mark Schippers voor te 
mogen laten gaan in kerkdiensten (preekconsent). Daarnaast 
verzochten we om Mark ook de mogelijkheid te geven kinderen te 
dopen en om voor te gaan bij het Heilig Avondmaal 
(sacramentsbevoegdheid). Het preekconsent levert geen 
probleem op. De sacramentsbevoegdheid wordt niet verleend. 
Daar is dus nog werk te verzetten voor de kerkenraad. 
Omdat er geen predikant is verbonden aan onze gemeente, is het 
nodig dat ambt te laten vertegenwoordigen in de kerkenraad door 
het benoemen van een “consulent”. We hadden eerder al ds. Elly 
Urban uit Middel bereid gevonden dat te doen en in december 
vergaderde ze voor het eerst met ons mee.  
De toekomst van onze gemeente kwam aan de orde in het licht 
van de samenwerking binnen Klein-Salland. In november hadden 
we een breed overleg in Raalte met alle kerkenraden van Olst, 

Wijhe, Raalte en Wesepe. We spraken onder meer af dat aan de 
vormingsactiviteiten van iedere gemeente ook de leden van de 
andere gemeenten steeds deel kunnen nemen. Zie de websites 
van de gemeenten voor het aanbod. 
Zelf gaan we als kerkenraad op 8 februari aan de slag met de 

vraag hoe we ook in de verdere toekomst in Wesepe verder willen 
en kunnen met kerk-zijn. We gaan een ruime ochtend 
brainstormen. Willen we de samenwerking binnen Klein-Salland 
intensiveren? Of is de huidige samenwerking het maximaal 
gewenste? Hoe kunnen we in de kerk van Wesepe blijven vieren, 

welke mogelijkheden hebben we om het Evangelie te blijven 
verkondigen en uit te leggen in Wesepe? 
En ons kerkgebouw, kunnen we dat meer bruikbaar maken voor 
de bredere dorpsgemeenschap? Is daar behoefte aan in Wesepe? 
En in welke vorm? In andere dorpen zijn stichtingen opgericht 
waarin het gebruik van het kerkgebouw is ondergebracht. Ook als 
je geen kerklid bent, gaat het karakteristieke en monumentale 
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kerkgebouw je misschien wel aan het hart. Een stichting die 
breder is dan de Protestantse Gemeente kan daar wellicht in 
voorzien. 
Allemaal vragen waarop de  antwoorden niet eenvoudig zijn, maar 

waarmee we wel (steeds opnieuw) aan de slag moeten.    
Het onderhoud van het kerkgebouw kwam in beide vergaderingen 
aan de orde. Het stucwerk vertoont scheuren. Voor het herstel is 
een offerte uitgebracht.  
De kosten lijken op grond daarvan de € 55.000 ruim te 

overschrijden. We moeten ons nader beraden hoe de begroting, 
die dus al een verlies vertoont, het mogelijk kan maken dit 
onderhoud uit te laten voeren. 

 

 
WESEPE LAAT JE NIET LOS (4) 
(de eerste ontmoetingen) 
 
Dit keer zou het verhaal verder gaan over o.a. de bedrijfskleding, 

de bevestigingsdienst en andere perikelen daaromheen (11 
september 1983). 
 
Maar daaraan vooraf moet het natuurlijk eerst gaan over de 
eerste ontmoetingen na het bekende telefoongesprekje met Dika 
van de Worp en na het lezen van een alleraardigste profielschets 
(= beschrijving van de gemeente en verwachtingen t.a.v. een 
nieuw te beroepen predikant). 
Als student in de eindfase van de studie mag je zo hier en daar 
wel eens een dienst leiden. En als je dan - zoals in ons geval – in 
contact bent met een gemeente kun je “hoorders” d.w.z. leden 
van een beroepingscommissie uitnodigen. Wesepe verdeelde deze 
commissie in 2 groepjes en de 1e zou komen naar een ook voor 
mij totaal onbekende kerkgemeenschap vlak tegen het 
waddengebied aan.  

 
De eerste ontmoeting. 
Arme mensen; ik geloof dat ze ’s morgens tussen 6:00 en 6:30 al 
in de auto zaten (een royale Peugeot van Gerard Grootentraast 
met koffie en broodjes mee). Zoals gezegd, voor mij was die 

noord-noord-noord-Groningse gemeente geheel onbekend. Dus ik 
wist niet wie onder het gehoor nou gasten uit Wesepe waren of 
plaatselijke gemeenteleden. Voor mijn gevoel liep de dienst niet 
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soepel; blijkbaar wat onbekende en moeilijk zingbare liederen en 
de inhoud van de preek was ook nogal ingewikkeld. Want, wat wil 
je na zo’n lange en intellectuele opleiding? Na de dienst wisten we 
elkaar toch te vinden en Ina en ik hebben hen meegetroond naar 

ons arbeidershuisje in Stedum voor een kop koffie. En nu krijg je 
weer dat positieve: het kamertje was knap vol maar binnen een 
kwartier van elkaar aftasten (figuurlijk bedoeld dan) voelde het 
oergezellig aan en het was alsof we elkaar al jaren kenden. 
 

De tweede ontmoeting. 
Na een aantal weken kwam de 2e groep, maar dan naar 
Scheemda (tussen het Hogeland en de veenkoloniën) in een 
vreemde consistorie met koffie van de koster aldaar. Dat werd 
eveneens een leuk en open gesprek waarin ik geloof ik wel opving 
dat de gemeente Wesepe vanwege de lieve vrede bij voorkeur 
geen politiek vanaf de kansel zou kunnen waarderen. Later kwam 
mij nog het volgende ter ore: een meelevend gemeentelid vroeg 
aan iemand van de beroepingscommissie: “wat is het veur ene?” 
waarop het antwoord kwam: “hee liekt wel een kruusing tussen 
Jan Hartkamp en Gerrit Grievink”. 
 
De derde ontmoeting. 
In het verdere verloop van deze reeks kom ik er nog op terug 
maar nu alvast opgemerkt; de Wesepse gemeente denkt in 

oplossingen! Zo ook nu ook meteen aan het begin. 
Administratieve en technische zaken worden zonder veel drukte 
geregeld, zo ook de verhuizing. Gerrit Middeldorp en Wolter 
Flierman in een “schone” vrachtwagen van Jansen. In een uur of 
4 tot aan de nok ingepakt en langs ’s Heren wegen naar het 

zuiden een nieuwe toekomst tegemoet.  
En dan krijg je 2 mooie elementen: a. we werden niet alleen 
hartelijk, maar ook stijlvol verwelkomd door de voorzitter Gerard 
Grootentraast met zowel de sleutel van de pastorie als ook van de 
kerk met daarbij de beste wensen voor de gemeente en het 

predikantsgezin en b. bovendien stond daar een groepje van wel 
8 mensen klaar die de handel hielpen uitladen. Ina en ik stonden 
in de gang om aan te wijzen waar de gemarkeerde dozen heen 
moesten. Ja, tot zelfs boven op zolder…. en het was nogal warm 
weer (en een fluisterende vraag van de één naar de ander van: 
“zou hij zelf die boeken allemaal wel gelezen hebben?” Een 
overigens terechte vraag want niet alleen de Hebreeuwse Bijbel 
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maar ook een aantal studieboeken behoren niet zelden tot het 
statussymbool van een predikant). 
 
Een “buren”- ontmoeting. 

Er waren nog zo’n 5 à 6 weken te gaan alvorens de bevestiging 
zou plaatsvinden en onderwijl ga je dan zelf ook (om een goeie 
indruk te maken) regelmatig naar de kerkdiensten in dat 
schitterende kerkje. Zo liep ik eens onder die prachtige en 
ritselende populieren huiswaarts en dacht onderwijl te horen dat 

iemand mij met een ietwat versnelde pas aan het inhalen was. 
Dus ik hield even wat in en zo is er een klein gesprekje ontstaan. 
De man in kwestie zei dat hij dáár woonde en wees naar de 
boerderij schuin tegenover de pastorie. “Oh” zei ik, in mijn 
rechtlijnige Groningse conclusie: “dus wij zijn buren !?”. “Nou….” 
zei die ander, “nou, nou” en onderstreepte dat met een wat 
verlegen glimlach, want daar zat blijkbaar nog wel wat ruimte 
tussen.  
En wát voor een ruimte? Nou, die van het naoberschap natuurlijk. 
Want die is niet vanzelfsprekend! Nee….je “maakt” buren, zo 
legden de ouderlingen mij later uit. Het zijn in de regel 6 buren in 
getal waaronder één naaste buur i.v.m. “dragers en zo”. Maar 
voor de pastoriebewoners waren 3 voldoende. (Waarom? Zouden 
kerkenraadsleden, bijgestaan door koster of organist als vast 
kader de rest voor hun rekening nemen – God mag het weten!) 

Bij nader inzien vond ik die naoberschapszorg voor elkaar in 
hoogte- en dieptepunten wel erg mooi, hoewel …. Kloaske uut 
Zalk daar wel kritische kanttekeningen bij plaatste zoals 
bemoeizucht en onderlinge nieuwsgierigheid naar de inhoud van 
de kabinetten bijvoorbeeld. En bovendien is de werking van dit 

fenomeen in moderne tijden wel behoorlijk afgezwakt, maar tóch, 
de zorg en aandacht voor elkaar, het gemeenschapsgevoel lijkt 
mij daar nog steeds een vrucht van! 
 
Nog een ietwat uitdagende ontmoeting! 

Wie ons erop geattendeerd had, weet ik niet meer maar op een 
bepaalde zondag zou een concours hippique door de Hunneruiters 
georganiseerd op het land van Andries en Jenny Reintjes 
plaatsvinden. Wij liepen Jan Hartkamp tegen het lijf in het 
gezelschap van iemand tegen wie hij zei: “kiek…. Dat is onze 
nieuwe dominee”. “Oh, dat is mooi” zei die ander. Ik ben Hans 
Kok, maor ik geleuve niet dat ik bie oe in de werkplaatse kom”. 
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Mijn antwoord: “nou, dat is niet zo erg, want dat geldt geloof ik 
wel voor meer mensen hier. Maar ….. als je tóch eens komt dan 
mag je ook een keer met het buultie rond”. “Oh, dat is goed” zei 
hij nog met een klein sigaartje in zijn mondhoek. En inderdaad, 

het is er echt eens van gekomen in de kerstnachtdienst. Wat een 
prachtig mens met een kop vol krullen, met een humoristische 
blik in zijn ogen waarachter – volgens mij – een zekere diepgang 
schuilging.  
 

En dan nog een laatste en “inspirerende” ontmoeting. 
Nog niet in dienst zijnde hoorde ik over de goede contacten 
tussen de Sion kloostergemeenschap, de dorpsgemeenschap en 
de kerkgemeenschap. Dus ook maar eens een paar keer het 
avondgebed, het zogenaamde “completen” meegemaakt (best 
indrukwekkend). En een kennismakingsgesprek gevoerd met de 
prior, d.w.z. de rechterhand van de “vader-abt”. Het werd met 
pater Desiderius een informatief, hartelijk en open gesprek over 
het wel en wee van de kloostergemeenschap. En mijnerzijds iets 
over het hoe en waarom dat ons pad naar Wesepe had geleid, 
met daarbij kennelijk mijnerzijds toch een wat onzekere vraag 
hoe het zou gaan. Want, hoe interessant de studie theologie ook 
was, is en blijven zal, het éigenlijke werk moet je in de praktijk 
leren. En toen sprak pater Desiderius de onvergetelijke 
geruststellende en vertrouwenwekkende woorden: “och dominee, 

als een Sallander voor 98% van iets overtuigd is, dan kun jíj niet 
zó goed zijn om daar 99% van te maken maar ook niet zó slecht 
dat het 97% wordt!” 
Nou…. Dat geeft moed met zo’n gemoedelijke gemeente als 
proefveldje voor zaaien, wieden, groeien en bloeien (en niemand 

wist nog van een oogst van dankbaarheid na 7 jaar). 
 
Wat prachtig om o.a. lied 215 vs 6 te mogen zingen:  
  De kalme gang, de kleine taak,  

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt dagelijks nader ons tot God. 

 
Trouwens, het klinkt allemaal wel leuk en opgewekt, er zit 
evenwel in feite ook een rouwrandje omheen. 
De gemeente had een moeilijk jaar achter de rug, ds. Dijk en ook 
koster Jan Stegeman waren plotseling overleden! Door de harten 
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van beide families zal best wat heen gegaan zijn omdat het een 
en ander (niet meer) gewoon doorgang vond. 
(De volgende keer: bedrijfskleding, inzegening en bevestiging en 
mokkende collega’s in hun toga’s) 

Ds. Dick van Doorn 
 
 
Een brief uit Barneveld 

Barneveld, 20-12-2024 

Beste gemeente van de Nicolaaskerk, 
Eindelijk een teken van leven vanuit Barneveld. Dat heeft veel te 
lang geduurd. We hadden een stille hoop dat we in 2024 nog een 
keer naar de kerk in Wesepe konden gaan. Maar helaas, door 
Corona, ziekenhuisopname, bezoek aan specialisten, enzovoort 
kon het er maar niet van komen.  
Maar de Wesepenaren zijn óns niet vergeten! In tegendeel; de 
Paasattentie van de kerk werd ons gebracht door Evert en Elly 
van den Broek en Ton en Lies den Duijf.  
En morgen komen Hermien en Gerrit Visscher de kerstattentie 
brengen.  
Die attenties geven ons een warm gevoel net als elke 
zondagmorgen als Klaas de dienst uit Wesepe via de laptop volgt. 
Nel kan dit helaas niet vanwege ernstige gehoorproblemen. Zij 
volgt een dienst op TV met ondertiteling.  

Deze week hebben we ook de uitslag gekregen van de endoscopie 
van Nel. Niet gunstig. Ze heeft een beginnende slokdarmkanker. 
Op 21 januari moet ze naar het UMC in Utrecht voor nader 
onderzoek en eventuele behandeling. 
Toch gaan we niet zonder hoop het nieuwe jaar in. Als er geen 

uitzaaiingen zijn is er kans op genezing. Daarna volgt nog haar 
uitgestelde heupoperatie. 
Beste mensen, al is het op afstand, hartelijk dank voor jullie 
meeleven. We voelen ons verbonden met de kerk van Wesepe. 
We eindigen met deze wens voor jullie: 

Geloof  -  boven bezorgdheid 
Hoop    -  boven zorgen 
Liefde   -  boven angst 
Vrede in jullie hart. 
Klaas en Nel Buikema 
 (Naschrift: Vandaag, 20 januari belde Klaas op om te zeggen dat 
Nel vandaag wordt geopereerd.  
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Ze hebben goede hoop op de afloop: als alles goed gaat mag ze 
na een dag weer naar huis.) 
(red.: Klaas en Nel kwamen jarenlang ‘s zomers in onze kerk; ze 
stonden dan op de camping De Kleine Lippe) 

 
 
 

 
 

DIACONIE 
 
 
 
 

Beste Senioren van Wesepe en omgeving, 
Hierbij nog een terugblik op onze twee laatste activiteiten: 
Op woensdag 18 december j.l. hadden we onze Kerstbrunch in 
“het Wapen van Wesepe”. 
Voordat we met de brunch begonnen werden we verrast door het 

(kerst)kinderkoor van de A. Bosschool. Ongeveer 30 kinderen 
brachten op een vrolijke en ongedwongen manier 5 kerstliederen 
ten gehore. We hebben ervan genoten en willen de moeders die 
dit hadden georganiseerd nogmaals bedanken. 
En Jelle had z’n best gedaan om allerlei lekkere dingen voor ons 
op tafel te zetten: een soepje, pasteitje, smoothie, 
(kerst)broodjes, salades etc. En nog een kopje koffie / thee met 
een chocolaatje voordat we huiswaarts gingen. 
Ook waren Mark Schippers en Ans Krijt namens de PG Wesepe 
aanwezig. Mark vertelde het oude Kerstverhaal in een versie van 
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het heden, er zijn nog altijd mensen die moeten vluchten, en 
zoeken naar onderdak … dus nog altijd een actueel verhaal. 
Iedereen kreeg namens de PG een kerstgroet uitgereikt door Mark 
en Ans. En men ging met een voldaan gevoel naar huis.  

 
Op woensdag 8 januari j.l. hadden we om 10.30 uur de 
Nieuwjaarsbijeenkomst in “de Beukenoot”. 
Samen hebben we koffie gedronken met een heerlijke warme 
oliebol van de bakker, en daarna met een borrel/ glaasje fris 

geproost op het nieuwe jaar 2025! Vervolgens hebben we snert 
met roggebrood en katenspek gegeten, en een appel/kaneel trifle 
toe. Het smaakte heerlijk. 

De nieuwe 
uitbaters 
van het 
WvW , 
Sven en 
Lisa 
hadden dit 
voor ons 
verzorgd. 
En als klap 
op de 
vuurpijl 

vertelde mevr. Derkje Smeenk – Brinkhuis ons spontaan een kort 
en hilarisch verhaal van ”Garriet Jan en Annegien” over Oud en 
Nieuw. Al met al was het een gezellige bijeenkomst. 
 
Agenda: 

Op woensdag 5 februari gaan we om 12.30 uur weer Samen Eten 
in “het Wapen van Wesepe”. 
We hebben al een voorproefje gehad van de nieuwe uitbaters, en 
laten ons opnieuw verrassen. Verwent u zichzelf eens en schuif 1x 
per maand aan, het is altijd erg gezellig, en je ontmoet er 

bekenden en dorpsgenoten. 
De kosten zijn 20 euro p.p. voor een 3-gangen diner incl. 1 
drankje. 
Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke telf:532247 of 06 
83141045 
Geen vervoer?: dan kunt u bellen met Hulpdienst Wesepe. 
 



12 

Hartelijke groeten, en we zien u graag op de 5de februari! 
Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 

 
STICHTING OUDEREN HUISVESTING 

WESEPE 
"De Brouwershof" 

 

 
Beste mensen, 

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag 12 februari a.s. half 
drie in de Brouwershof. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee maken we er weer een 
gezellige middag van. 
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
 
 

Bloemengroep 
Op dinsdag 4 februari om 15.00 u willen we ons jaarprogramma 
bespreken. Onze eerste actie is de Paascyclus in de kerk en de 
paasattenties.  
Lijkt het je leuk om mee te doen met de bloemengroep, kom dan 
eens kijken. Dames en heren zijn van harte welkom. 
Graag tot ziens op 4 februari in de Beukenoot. 
Lies den Duijf (06 12283224) 
 
 

 
 
 

 

KERKBEHEER 
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 
 

Collectes:  Diaconie Kerkbeheer 
 

17 nov  55,20  44,45 
24 nov  40,00  27,50 
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1 dec  33,05  32,14 
        HA 32,95 
  8 dec  32,81  28,10 
15 dec  43,95  44,20 

22 dec  33,70  26,80 
24 dec  144,18 175,60 
25 dec  127,63 98,15 
29 dec  44,25  42,60 
  5 jan  37,20  32,40 

12 jan  29,42  32,38 
Bloemenfonds 20,00 

 
Giften Kerkbeheer: 
 16 dec  € 50,- gift  
 24 dec  € 25,- collecte  
 25 dec  € 10,- gift 
 31 dec  €150,- extra gift 
 
Giften Diaconie okt/jan (via bank of contant) 
8-10  bloemenfonds €50; 15-10 collecte €25;  
30-10 bloemenfonds €20; 12-11 collecte €20; 25-11 gift nav 
organist €40; 9-12 bloemenfonds €25;  
21-12 gift nav rolstoel €50; 24-12 gift collecte €25;  
26-12 bloemenfonds €10; 31-12 gift €100;  

11-1 jeugddiaconaat €100; 18-1  bloemenfonds €20. 
 

 

AGENDA 
 

 
 

4 feb 15.00 u Bloemengroep         Beukenoot 
5 feb 12.30 u Samen eten      Wapen van Wesepe 
12 feb 14.30 u Spelletjesmiddag      Brouwershof 
12 feb 20.00 u Kring Kerkgeschiedenis      Langhuus, Wijhe 
17 feb 20.00 u Redactievergadering    Vulikerweg 2c 
23 feb   9.00 u Oud papieractie1        erf fam. Niemeijer 
26 feb 20.00 u Kring Kerkgeschiedenis      Langhuus, Wijhe 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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In elke gemeente een plek 

om de vlam van het christelijk geloof brandende te houden. 
 
Dat was de titel van een weergave van een interview met mij, 
afgenomen door een redactielid van het kerkblad van Wijhe.  
Graag wil ik enkele citaten daaruit aan een ieder meegeven, ook 

als richtingwijzer voor hoe wij binnen Klein Salland bezig willen 
zijn.  
“Samenwerken en waar mogelijk aanvullen. Samenwerken, over 
je eigen grenzen heen kijken is een belangrijk uitgangspunt, ook  
in de oecumene. Doe niet te streng, maar probeer met elkaar de 
goeie dingen te doen”.  
“Het gaat om het samenwerken en het elkaar binnen de vier 
gemeentes ondersteunen en aanvullen om de vlam van het 
christelijk geloof en het verhaal van God en Jezus in alle vier 
gemeentes brandende te houden. Dat er in elke gemeente een 
plek is én blijft om dat te doen. Nu is die ondersteuning naar 
elkaar toe misschien nog geen noodzaak, maar in de nabije 
toekomst mogelijk wel. Alleen al door de vergrijzing neemt het 
aantal kerkgangers af. Daarom moet je bijvoorbeeld ook niet 
krampachtig vasthouden aan het doel van het behouden van een 

kerkgebouw, maar juist en vooral de vlam van het geloof 
brandende willen houden. En dat bottom up. Niet van bovenaf 
een plan bedenken hoe het moet, maar het proces zijn gang laten 
gaan en als je elkaar dan op bepaalde vlakken ontmoet, daar dan 
mee aan de slag gaan. Samen sterker door te leren van elkaar”. 

“De motoren van Klein Salland  zijn en blijven de voorgangers en 
de kerkenraden. Vanuit elke gemeente zitten er twee 
kerkenraadsleden en, als vertegenwoordiger van de voorgangers, 
één predikant in de werkgroep Breed Overleg. Zij moeten mede 
voor de verbinding zorgen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld middels 

gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, onderlinge vervanging  
door predikanten en met gezamenlijke diensten. Ook de 
gezamenlijke doelen van bijvoorbeeld de diaconieën dragen 
daaraan bij”.  
“Wat je wel ziet is dat ook de bestuurlijke generatie sterk 
vergrijst. De jongere generatie is wisselend actief en werkt liever 
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in te overziene projecten dan in een langduriger commitment. 
Ook daar is aandacht voor.  
Klein Salland is een positief, optimistisch proces in de hoop de 
reële zorgen binnen onze geloofsgemeenschappen naar de 

toekomst toe het hoofd te bieden. Ik heb daar alle vertrouwen 
in”.   
Tot zover een korte weergave van mijn visie op het belang van 
Klein Salland. 
Egbert Gritter, voorzitter Breed Overleg Klein Salland. 

 
 
Wie gaat er mee? 
Appgroep Samen gaan,  
 
Voor:  ontmoeting 

verbinding  
inspiratie 
spiritualiteit  
geloof 

 
Heb je ook wel eens dat je graag ergens naartoe wil, maar geen 
zin hebt om alleen te gaan? Bijvoorbeeld een mooie film in het 
filmhuis of een getijdengebed in de kloosterkerk van abdij Sion. 
Of je weet dat er ergens in de regio iets wordt georganiseerd in 

het kader van de Veertigdagentijd en denkt: er zijn ook vast 
anderen die daar graag naartoe willen.  
Nu is er een appgroep waarin je kunt vragen wie er mee wil. 
Anderen lezen je bericht en kunnen aangeven dat ze mee willen. 
Dat is gezellig en bijkomend voordeel is dat je dan samen ergens 

naartoe kunt fietsen of kunt carpoolen.  
Iedereen kan lid worden van deze appgroep. Je bent niet verplicht 
om mee te gaan naar de activiteiten die in deze appgroep worden 
geplaatst, die keuze maak je altijd zelf. Wil je mee, dan reageer 
je, wil je niet mee, dan reageer je niet. 

Ben je enthousiast geworden, geef dan je naam en 
telefoonnummer door aan ons. Hieronder staan onze nummers. 
Wij zorgen dan dat je lid wordt van de appgroep.  
We hopen dat dit leidt tot mooie ontmoetingen rondom geloof en 
spiritualiteit en tot meer onderlinge verbinding. Samen 
geïnspireerd raken door muziek, film, teksten, beelden, 
gesprekken, een stiltewandeling of … Hoe mooi is dat! 
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We hopen veel nieuwe leden te kunnen toevoegen.  
Heb je nog een vraag, stel die gerust aan ons.  
Commissie V&T Olst en Wesepe: 
Blandine Taal:  06-30292520 

Ans Krijt:   06-24728227  
Bea Dunnewind:  06-15837793 
 
 
Koffieconcert op 2 februari in de Nicolaaskerk in Wijhe  

Op zondag 2 februari zullen er bazuinen klinken in de 
Nicolaaskerk te Wijhe. 
Een deel van het Noord-Nederlands Trombone Ensemble speelt 
dan een programma rond de componist Bruckner. 
Het voltallige ensemble, dat zo’n 5 jaar geleden is opgericht, telt 
8 leden. Deze hebben enkele jaren geleden al eens in Wijhe 
gespeeld. De samenstelling van het ensemble kan per concert 
variëren. Deze keer komt een kwartet bij ons optreden. 

Het kwartet dat nu in de 
Nicolaaskerk komt spelen 
bestaat uit Jelle van der 
Wal, Erwin Dijkstra, Klaas 
van Slageren en 
Wiebe Kamminga. Op het 
programma staan naast 

Bruckner ook composities 
van Bach, Haydn en 
Carmichael. 
 

Het concert in de Nicolaaskerk van Wijhe begint om 12.00 uur en 

de toegang is gratis. Inloop vanaf 11.45 uur. 
Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met 
een geldelijke bijdrage. 
 
Wijhe 2025, kring kerkgeschiedenis. 12 en 26 februari 

Dineke neemt ons weer twee avonden mee met haar prachtige 
verhalen. 
We hebben het vorig seizoen stilgestaan bij het leven van 
Erasmus. Over hem viel zoveel te vertellen, dat het ook door mij 
aangegeven boek “Reformatie in de lage landen, 1500-1620” van 
Christine Kooi amper aan de orde kwam. Daarom ga ik de 
komende avonden aan de hand van dat boek vertellen over de 
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Reformatie, en zal dan vooral de Zuidelijke Nederlanden naar 
voren halen. Want zij zijn van grote invloed geweest op de 
gebeurtenissen in het Noorden, die uiteindelijk leidden tot het 
ontstaan van de 2 staten Nederland en België. In die woelige tijd 

leefde in Antwerpen de drukker Plantijn, over wie Sandra 
Langereis het boek “De woordenaar” schreef. (Dezelfde schrijfster 
als van de biografie van Erasmus). Door het leven van Plantijn te 
bestuderen komt het probleem voor de mensen uit die tijd helder 
naar voren: vanwege je broodwinning moeten werken voor je 

katholieke vorst, terwijl je niet negatief staat tegenover de ideeën 
van de reformatie. Veel mensen vluchtten uit het zuiden van de 
Nederlanden en bouwden een nieuw bestaan op in het noorden. 
Dineke neemt ons weer twee avonden mee met haar prachtige 
verhalen. 
Het is in ’t Langhuus in Wijhe op 12 en 26 februari en begint om 
20.00 uur.  
Opgave bij Jeanette Koekkoek: pgwijhe8@pgwijhe.nl  
telefoon 06 20152662 
 

Kerkdiensten in Klein Salland 
   
 Raalte 
datum tijd voorganger 
2 feb 10.00 u ds. R. Slaar 
9 feb 10.00 u ds. R. Slaar (Klein Salland dienst) 
16 feb 10.00 u ds. J.A. Wegerif, Nijverdal  
23 feb 10.00 u ds. M. Benard, Wierden 
2 mrt 10.00 u ds. R. Slaar 
 
 Olst 
datum  tijd voorganger 
2 feb 10.00 u ds. R. Gosker 
9 feb 10.00 u ds. R. Slaar (Klein Salland dienst in Raalte) 
16 feb 10.00 u ds. H. van Ark 
23 feb 10.00 u ds. J. Eldering-Schenkel 
2 mrt 10.00 u ds. E. Urban 
 
 Wijhe 
datum  tijd voorganger  
2 feb 10.00 u mevr. P.Kramer, Laren 
9 feb 10.00 u ds. R. Slaar (Klein Salland dienst in Raalte) 
16 feb 10.00 u ds. J. Stein  
23 feb 10.00 u mevr. L. van Geenen-Oudelaar 
2 mrt 10.00 u ds. J. Stein

mailto:pgwijhe8@pgwijhe.nl


18 

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
KERKELIJK WERKER Mark Schippers                                     06 20450796 

 markschippers@outlook.com   
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                             06 12180541 

   Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
   hjansen3511@gmail.com 

   Scriba: Harry de Wit         tel 06 83232078 
   Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe 

   scribapknwesepe@gmail.com    
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

         06 22541865 
 

KOSTER Dhr. G. de Jong 
 Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe  tel. 531573 

 ga.dejong@hetnet.nl 

 
ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 

 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 
 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 

 
BEGRAFENISSEN/   Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 

BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 
 

FINANCIËN Kerkbeheer:  Dhr. E.G. van den Broek 
 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 

 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 
 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 

 kerkbeheerwesepe@gmail.com 
 

 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 
 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 

 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 
 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 

 diaconiewesepe@gmail.com 
 

LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 
REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  

 
KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 

 
HULPDIENST  Ans Krijt 06-24728227   anskrijt@hotmail.com     of 

WESEPE Gerrit Visscher 06-20753695  
 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 
 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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